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Waarom ik er ben
door Arie van der Stoep

Weet je wat zo wonderlijk is bij God? De reden waarom ik er ben, de reden waarom Hij mij heeft
geschapen! Hij had meerdere redenen. Maar één daarvan springt er toch wel uit. Hij schiep mij,
liet mij ter wereld komen, om mij te kunnen liefhebben! De eeuwige God wilde zijn enorme
liefde aan iemand geven: aan mij!

Je kunt je dat bijna niet voorstellen. Maar door Jeremia liet Hij zeggen: Ik heb je liefgehad met eeuwige
liefde! Dus met een liefde die Hij al koesterde vanaf de eeuwigheid. En Hij zegt er achteraan dat dit de
reden is, waarom Hij mij gered heeft en naar zich toe heeft getrokken: Daarom heb Ik u getrokken in
goedertierenheid. (1) Dat heeft Hij gedaan door het Evangelie.

In Gods gedachten

Die woorden in Jeremia zijn weliswaar in de eerste plaats gericht tot Israél. Maar God heeft ze laten
opschrijven, opdat ook ik zou weten hoe Hij tegenover mij staat. Want God sluit niet uit, maar in. (*) Als
ze voor Israél gelden, dan gelden ze ook voor mij. Hij heeft niet alleen Israél geschapen, maar ook mij.
Daarom is zijn doel, om allen die in Jezus geloven, in te sluiten bij zijn uitverkoren volk, dat Hij liefheeft.
@

Ook mij heeft Hij dus liefgehad met een eeuwige liefde. Van voordat Hij de wereld schiep tot op dit
moment, was ik in Gods gedachten. (3) En was Hij met mij bezig. Was Hij bezig om wegen te vinden om
mij tot zich te trekken en mij zijn liefde te geven. En dat doet Hij nog steeds, elke dag. Ook vandaag.
Tot in alle eeuwigheid!

Het antwoord

Want er gebeuren allerlei dingen in ons leven. Anderen doen ons dingen aan - we doen dat ook zelf -
er zijn allerlei omstandigheden. Maar de Bijbel zegt dat alles wat er gebeurt, alles wat mij overkomt en
wat ik meemaak, door God wordt gebruikt om mij zijn liefde te geven. 4) Dat is het antwoord! Zo
machtig is Hij en zoveel houdt Hij van mij!

Daarom wil Hij graag dat ik dichtbij Hem zal zijn (5) en Hem persoonlijk leer kennen. Daarom zal Hij
nooit toestaan, dat iets of iemand mij van Hem aftrekt. (6)

Uit de Bijbel:

(1) Jeremia 31:3.
Ja, Ik heb je liefgehad met eeuwige liefde; daarom heb Ik je getrokken in goedertierenheid.

(*) Zie Onderwerpen van de oude pagina Meer van God, nr. 053 - ‘God sluit niet uit, maar in!" Klik hier ... .

(2) Psalm 87.

De Heer heeft Sions poorten lief ...

De Heer telt bij het opschrijven van de volken: deze is daar geboren.
Romeinen 9:24-26.


http://tinyurl.com/n6t3mws

En dat zijn wij, die Hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk Hij ook bij
Hosea zegt: Ik zal niet-mijn-volk noemen: mijn volk, ...

(3) Efeziérs 1:4-5.
Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, ... In liefde heeft Hij ons
tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Christus Jezus ...

4) Romeinen 8:28.
Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens
zijn voornemen geroepenen zijn.

(5) Jesaja 65:1-2a.
... Ik zei tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben Ik, hier ben Ik. De ganse dag breidde Ik mijn
armen utt ...

(6) Johannes 10:28-29.
... Ik geef hun eeuwig leven ... en niemand zal ze uit mijn hand roven ...
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